
Bài 20: 

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ 

( Giữa thế kỉ I -  Giữa thế kỉ VI ) 

( Tiếp theo) 

3. Sự phân hóa xã hội và văn hoá nước ta các TK I -  VI. 

* Những chuyển biến về xã hội: GV lập bảng theo chuẩn kiến thức (trang27) 

 Xã hội phân hoá thành nhiều giai cấp, tầng lớp. 

* Những chuyển biến về văn hoá. 

- Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán, đưa nho giáo, phật giáo, đạo giáo vàluật lệ, 

phong tục của người Hán vào nước ta nhằm đồng hóa dân tộc ta 

- Nhân dân ta  kiên trì đấu tranh bảo vệ chữ viết, tiếng nói của tổ tiên, phong tục và nếp 

sống của dân tộc và biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa Trung quốc và các nước khác làm 

phong phú thêm văn hóa Việt. 

4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - 248. 

* Nguyên nhân: 

 - Nhân dân ta không cam chịu kiếp sống nô lệ 

* Diễn biến:  

- Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ.Từ Phú Điền  ( Hậu Lộc  - Thanh Hoá )Bà Triệu lãnh 

đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quân Ngô ở Cửu Chân, Giao Châu.. 

* Kết quả: Nhà Ngô đem quân sang đàn áp,cuộc khởi nghĩa thất bại, bà Triệu hi sinh trên 

núi Tùng( Thanh Hóa) 

* ý nghĩa:  

- Khảng định ý chí đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. 
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Bài 21  
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ, NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 - 602 ) 

1. Chính sách đô hộ của nhà Lương 

- Nhà lương chianước ta thành  các quận, huyện và đặt tên mới: Giao châu, Ái châu, đức 

châu, lợi châu, minh châu và hòang châu 

- Chỉ tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn  mới được giữ chức vụquan trọng. 

- Đặt ra hàng trăm thứ thuế. 

2. Khởi nghĩa Lí Bí nước Vạn Xuân thành lập. 

* Nguyên nhân: 

- Do căm ghét bọn đô hộ, Lí Bí từ quan, ngấm ngầm chuẩn bị khởi nghĩa. 

* Diễn biến: 

- Năm 542 , khởi nghĩa Lí Bí bùng nổ, hào kiệt khắp nơi hưởng ứng 

- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Tiêu tư hoảng sợ bỏ 

chạy về Trung Quốc. 

- Tháng 4 -542 và Đầu năm 543 nhà lương 2 lần đưa quân sang đàn áp, ta chủ động đánh 

chúng đánh địch và giành thắng lợi. 

* Nước Vạn Xuân thành lập: 

Mùa Xuân 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, 

niên hiệu là Thiên Đức, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội) lập triều đình 

gồm hai ban văn, võ.  

* Kết quả: Nguyên nhân thắng lợi: 

Khởi nghĩa thắng lợi, Lí bí lên ngôi hòang đế, lập nước riêng thể hiệntinh thần, ý chí độc 

lập 
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